
 

De Tinne bestaat 12.5 jaar  

 

 
 

 

Op 23 augustus 2002 werd de Tinne officieel 

geopend door Erica Terpstra. Het was een 

fantastisch mooie bijenkomst. Voor de 

ouders/verzorgers een spannende tijd. Aan de ene 

kant het gevoel een prachtig mooi doel te hebben 

bereikt en aan de ander kant het verdrietige gevoel 

dat zoon of dochter het huis zal gaan verlaten. 

Nu bestaat de Tinne alweer 12.5 jaar. 

Het bestuur van Stichting de Tinne wil dit niet 

ongemerkt voorbij laten gaan en zal dit jubileum op 

25 april met een grote hoeveelheid genodigden en 

belangstellenden gaan vieren. 

 

Huidige bewoners 

Ugelien Hilbrants 

Rene Lohuis 

Henk Oldenbeuving 

Renee Johanna van Welzen 

Sandra Daalder 

Janny Siepel 

Bart Jan Meijeringh 

Robert Delfsma 

 

 

 

 

Waarom is de Tinne opgericht? 

 

De meeste ouders kenden elkaar en de kinderen 

vanaf de tijd dat zij het kinderdagverblijf van 

Promens Care “de Arkel” bezochten. Als ouder ga 

je op een  moment afvragen  hoe het in de 

toekomst verder moet gaan met je kind.  Door de 

provincie werd in 1996  een bijeenkomst gepland 

onder het motto “ Wonen zoals je zelf wilt” 

De meeste ouders zijn hier vol verwachting heen 

getogen met de hoop  om iets te zien en te horen 

wat ook voor onze kinderen geschikt zou zijn. 

Teleurgesteld kwamen ze terug. Nee dat was voor 

onze kinderen niet geschikt. Het ging om begeleid 

zelfstandig wonen. Maar er was wel bereikt dat een 

groep ouders dacht zelf de te regie in handen te 

nemen. Daarom zijn we in 1996 een zoektocht 

gestart om een eigen particulier ouder initiatief op 

te gaan richten.  Stichting de Tinne werd geboren.  

Het heeft heel veel tijd en doorzettingsvermogen 

gekost om telkens maar weer door te gaan. Soms 

had je het gevoel 1 stap naar voren te hebben 

gemaakt en  vervolgens werd je 3 stappen terug 

geworpen. Maar het heeft een prachtig resultaat 

opgeleverd. We waren het snel met elkaar eens om 

ergens de zorg in te gaan kopen maar dan wel 

onder onze eigen regie. En dat is gelukt.  We 

vonden in de Trans een passende partij om een 

zorgvernieuwend project te gaan opzetten. John 

Kauffeld, Ad van de Meer en Rene van de Beek en 

ondersteund door Henk Prinsen zagen het met ons 

wel zitten. Die samenwerking was en is uitstekend 

en we hopen nog een lange reeks van jaren met 

elkaar samen te werken. De eigen regie van het 

bestuur is nog steeds één van de fundamenten van 

de Tinne en soms moeten we hier wel eens met 

nadruk op wijzen, maar het gaat prima. 

 

De keus om een woning te gaan bouwen op het 

terrein bij  Nooitgedacht was ook snel gemaakt. 

Hier zou een woonwijk worden gebouwd, Rolde 

Zuid. Het was een zogenaamd omgekeerde 

integratie project. Particulieren die in Rolde Zuid 

wilden gaan wonen maakten bewust de keuze om 

op een plek te gaan wonen waar ook mensen met 

lichamelijke en verstandelijke beperkingen zouden 

zijn. De bouw van de particulieren woningen gaat 

niet erg hard, maar dit heeft te maken gehad met de 

economische crisis. 
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Woningbouw vereniging de Volmacht te Gieten 

 

 
 

Toen de keus was gemaakt om in de wijk Rolde 

Zuid te gaan wonen is contact gelegd met de 

Volmacht in Gieten en hebben wij onze plannen 

voorgelegd aan de directie. Omdat het sociale 

karakter hoog in het vaandel staat van de vereniging 

waren zij ook enthousiast en verleenden volledige 

medewerking aan onze plannen. Architectenbureau 

KAW uit Groningen kreeg opdracht om met ons 

plannen te gaan maken. Op basis van het door ons 

opgestelde pakket van eisen werd een ontwerp voor 

de woning gemaakt. Het is prachtig geworden. 

 

 

Het programma op 25 april ziet er als volgt uit 

 

11.00 uur Ontvangst met koffie en cake 

11.30 uur Opening door de voorzitter Bert Daalder 

11.45 uur Toespraak door Eric van Oosterhout, 

burgemeester van Aa en Hunze 

12.00 uur Toespraak door Hans van Scheijen, 

Directeur van de Trans 

12.15 uur Symbolische openingshandeling door Jaap 

Boekholt, directeur van woningbouwvereniging de 

Volmacht te Gieten 

12.30 uur  Hapje en drankje voor genodigden 

13.00 uur Rondleiding genodigden 

13.30 uur Einde officiële gedeelte 

15.00 uur Einde jubileumfeest 

 

De organisatie van ons jubileum feest heeft Erica 

Terpstra en de staatsecretaris Martin van Rijn 

uitgenodigd om op 25 arpril bij ons aanwezig te zijn. 

Erica Terpstra kan niet komen omdat zij op dit 

momen aan het revalideren is. Zij wenst ons veel 

succes met onze mooie Stichting. De Staatsecretaris 

van Rijn heeft ons laten weten dat hij wegens een 

overvolle agenda niet kan komen. 

Hij wenst ons een geslaagde dag toe. 

 

De bewoners hebben een eigen feest 

 

Voor een aantal van de Tinne bewoners geeft veel 

bezoek een gevoel van onrust. Om dit weg te nemen 

en hen niet onder te laten sneeuwen in een grote  

 

groep mensen heeft de feestcommissie het idee 

opgevat om voor de bewoners en alle medewerkers 

een eigen feest te organiseren op het Amereveld, 

een boederij camping in Amen, net buiten Rolde. 

Zij worden ’s-morgens met een trekkertram 

opgehaald en vieren die dag het jubileum in eigen 

kring. 

 

De Tinne door 12.5 jaar heen 

 

In het 12.5  jarig bestaan van de Tinne is er heel 

veel gebeurd. Van de oorspronkelijke bewoners 

zijn er nog 3 van de 8 waarmee is gestart 

aanwezig. Harm Hoogeveen en Mariëlle Blom zijn 

ons ontvallen op heel jonge leeftijd. En 3 van de 

oorspronkelijke bewoners wonen inmiddels op een 

andere plek. Zij zijn op hun nieuwe woonplek 

waarschijnlijk beter op hun plaats en wij 

vertrouwen erop dat zij erg gelukkig zullen zijn. 

 

De oorspronkelijke bewoners aan het woord 

 

Sandra Daalder 

 
 

Hallo, 

Ik ben Sandra. Vanaf augustus 2002 woon ik in de 

Tinne.  

Tijdens de bouw van de Tinne ging ik regelmatig 

mee kijken. Later ook binnen. 

Daar heb ik gezien hoe mijn  kamer steeds mooier 

werd. Mijn zus Inge, Inge-zus, woonde op kamers 

in Groningen. Daar ging ik ook graag naar toe. 

Mijn eigen kamer, dat leek mij ook wel wat. Toen  

mijn ouders mij op 26 augustus naar de Tinne 

brachten om er te gaan wonen leek mij dat best 

leuk. Maar na een antal weken vond ik het minder 

leuk en wilde ik liever weer bij papa en mama 

blijven. Door bezoek en regelmatig bellen ging het 

steeds beter. Het is nu echt mijn huis, alhoewel ik 

nog steeds graag naar papa en mama ga en kijk ik 

nog steeds uit naar een weekje kampeeren met 

Hemelvaart en Pinksteren. 

 

Ugelien Hilbrants         

 

 

Hallo ik ben Ugelien Hilbrants en ik woon vanaf 

het begin op De Tinne. Ik moest wel even wennen, 

zoveel nieuwe mensen om mij heen en een nieuwe 

slaapkamer. Gelukkig kwamen mijn ouders en zus 
zo af en toe op bezoek.  



Elke maandag avond komt mijn moeder mij ophalen 
en dan ga ik zwemmen bij zwemgroep Bartje en op 
zaterdag ga ik met De Tinne auto en een begeleider 
naar de Fitkids in Assen. Hier sport ik met mijn 
medebewoners , dat vind ik erg leuk. 
Als het mooi weer is ga ik samen met mijn 
medebewoners en begeleiding wandelen naar de 
kinderboerderij.  Ik vind het fijn om de geitjes zelf 
brood te geven. 
Muziek luisteren, met mijn flippo’s/balletje spelen, 
sjoelen, in bad gaan, een dvd kijken in de 
woonkamer stoel  en van puzzelen kan ik erg 
genieten. 
Ook vind ik het gezellig om af en toe mee te helpen 
met de begeleiding en dan help ik met tafeldekken, 
eten koken, was opruimen en afdrogen.  
Ik vind het fijn dat ik op de Tinne woon. 
 

Janny Siepel 

 
 

Hallo ik ben Janny en ben in 1957 geboren in 

Eeserveen. Tot mijn 7
e
 jaar heb ik op een boerderij 

gewoond, waarna wij verhuisd zijn naar Borger. 

Mijn vader en moeder hebben altijd heel goed voor 

mij gezorgd en wilden mij zo lang mogelijk in huis 

hebben. Maar toch kwam er een moment dat er naar 

woonruimte voor mij werd gezocht. Allereerst heb ik 

van het logeerhuis op van Boeijenoord gebruik 

gemaakt. Dit was zeg maar “proefdraaien”. Op het 

logeerhuis heb ik toen een heel aardige begeleidster 

ontmoet. Ze heette Inge. Via haar kwamen mijn 

ouders in contact met een stel enthousiaste  ouders 

die een begeleid zelfstandig wonen project op 

hadden gezet. Er was nog één woning beschikbaar. 

Na veel wikken en wegen, en slapeloze nachten van 

pap en mam, werd de knoop doorgegehakt. Ik ga op 

“De Tinne” wonen. Gelukkig werd Inge mijn 

zorgcoordinator waardoor de start een stuk 

makkelijker werd. Maar ik ging, en ga, nog steeds 

hartstikke graag naar huis. Maar ik wil wel zeggen 

dat ik hele aardige begeleidsters heb en hoop hier 

heel oud te worden. 

 

 

De oorspronkelijke medewerkers aan het woord. 

  

De dames van het eerste uur. 

Annelies, Petra, Edith en Bejanka zijn de dames van 

het eerste uur, 

op de Tinne werken is geweldig, maar oh wat was 

het in het begin “zuur”. 

 

1 week had het team om aan elkaar te wennen, 

en zo hebben wij elkaar een beetje leren kennen. 

 

We hebben alle informatie over de bewoners 

doorgenomen, 

zodat we op 26 augustus goed voorbereid op de 

werkvloer zouden komen. 

 

Vol goede moed gingen we aan de slag, 

op die eerste grote dag! 

 

1 voor 1 kwamen de bewoners binnen, 

maar hoe moesten we nu gaan beginnen? 

 

We liepen rond als een kip zonder kop, 

wat een chaos, hoe wordt dit ooit tip top? 

 

Hoe plan ik de dag in? Hoe heet mijn collega ook 

alweer? Moet je het eten ook prakken? 

Hoe werkt het koffiezetapparaat? Waar staat de 

suiker? En hoe moet je de lift laten zakken? 

 

Na enige tijd werd de Tinne een soepel draaiend 

huis, 

de bewoners voelden zich er steeds meer thuis. 

 

Door het team werden vakanties, uitjes en 

rommelmarkten georganiseerd, 

nee, dit was helemaal niet verkeerd! 

 

Naast veel vreugde, hebben we ook verdriet 

meegemaakt, 

want het overlijden van Harm en Marielle heeft 

ons diep geraakt.  

 

Ook een drietal verhuizingen maakten we mee, 

en na een lange zoektocht gingen we met drie 

nieuwe bewoners in zee. 

 

Eigenlijk kunnen we over alle gebeurtenissen wel 

een boek schrijven, 

maar wat we hopen is dat de Tinne altijd zo mooi 

mag blijven!  

 

 

De Tinne bewoners hebben een eigen auto 

 

Sinds half 2013 hebben de Tinne bewoners een 

eigen vervoersmogelijkheid. Met behulp van een 

groot aantal sponsoren en met medewerking van 

Stichting Vrienden van de Tinne werd een 

gebruikte rolstoelauto aangeschaft.   

 

Het wordt daardoor mogelijk ritjes te maken naar 

de winkel, tuincentrum, dokter enz. In de auto is 

het mogelijk één rolstoeler te vervoeren en 2 

andere bewoners die op een normale stoel kunnen 

zitten.  

Er is in de auto ook nog ruimte voor een 

opvouwbare rolstoel. 



 
 

Alle dank aan de sponsoren!! 

 

Zonne energie 

 

In het kader van duurzaamheid en de beheersing van 

de kosten voor de bewoners is het idee opgevat om 

bij de Tinne een behoorlijk aantal zonnepanelen te 

plaatsen. Technico uit Ekehaar is gekozen om de 

panelen te gaan leveren. Voorlopig wordt uitgegaan 

van 30 panelen. Hierdoor zullen de kosten van het 

elektra met ongeveer 50 % dalen. Een  forse daling. 

De panelen zullen boven de binnenplaats worden  

geplaatst.  

 

Wij proberen de kosten van de panelen zo laag 

mogelijk te houden en en willen proberen via 

sponsren en acties zoveel mogelijk gelden te 

verwerven. 

Eventuele giften op de jubileumdag zullen hier ook 

voor worden gebruikt. 

 

Aandenken aan het12.5 jarig bestaan. 

 

Feestcommissie heeft besloten een aandenken aan 

het 12.5 jarig bestaan van de Tinne te laten maken. 

Het is een jubileumvaas. De vaas is gemaakt door 

Artterra, een dagbestedings eenheid van Stichting de 

Trans.  De deukjes in de vaas symboliseren de 

beperkingen van de bewoners. Bij de opening van de 

Tinne in 2002 werd een vaas met deukjes te koop  

aamgeboden. Die vaas werd ontworpen en gemaakt 

door Arie Fonk, een kunstenaar uit Rolde. 

De vaas van  Artterra is te koop voor € 20,- en kan 

op de feestdag worden gekocht of besteld. 

Met de opbrengst van de verkoop wordt de aanschaf 

van de zonnepanelen gefinancierd. 

 

 
 

Stichting Vrienden van de Tinne 

 

Naast Stichting de Tinne hebben wij Stichting 

Vrienden van de Tinne opgericht. Het is een door 

de Belastingdienst erkende ANBI instelling. ANBI 

is een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Draagt u de Tinne ook een warm hart toe, dan zou 

u Vriend van de Tinne kunnen worden. U kunt dan 

jaarlijks een door u zelf te bepalen  bedrag aan de 

Tinne overmaken. Tijdens ons jubileum zijn 

hiervoor aanmeldingsformulieren te verkrijgen. 

U kunt kiezen om per jaar, per kwartaal of per 

maand een bedrag te doneren. Elke gift is van harte 

welkom. 

 

Een eenmalige gift kunt u overmaken op 

Bankrekening no NL21RABO 0392808064 t.n.v. 

Stichting Vrienden van de Tinne. 

Het doel van dit is jaar is de financiering van de 

zonnepanelen. 

 

 

 
 

 

 

 


